Route 3: Kleuterpad

In een prachtig bos tussen Bussum en Hilversum
ligt deze leuke kinderroute. Tijdens je zoektocht naar
plaatjes met de mol kom je allerlei dieren tegen.

Volg de bruine bollen. De eerste bol ligt in het grasveld net ten noorden van
het parkeerterrein.

Voor kinderen is in het bos heel veel te ontdekken! In het Spanderswoud
is dat zeker niet anders. Maar waarom heet het dan niet Spandersbos?
Nou, omdat het een van de eerste natuurbossen van Nederland is. In een
woud, een natuurbos, mag de natuur veel meer zijn eigen gang gaan. Als
je goed Kkijkt zie je bijvoorbeeld heel veel dood hout liggen.

Aan de paden die vaak kaarsrecht lopen, kan een kleine woudloper
overigens zien dat het niet altijd een natuurlijk bos was!

Welke dieren zouden hier allemaal in het bos wonen? Misschien is het
te raden aan de holletjes van muizen, aan de uilenballen op de grond of
misschien wel de pootafdrukken van een hert.

En misschien wonen er ook nog dierenin al dat dode hout?

Koop voor extra spanning Startpunt

en beleving tijdens de parkeerterrein bij
wandeling het ‘doe-boekie’ restaurant Robert aan
in de webwinkel op gnr.nl de Spanderslaan.




