Route 1: Spanderswoud

In het gebied tussen Bussum en Hilversum wandel je door een
afwisselend bosgebied waarvan de rijke geschiedenis duidelijk
voel- en zichtbaar is.

Volg de rode pijlen. De eerste paal staat bij de toegang tot
seizoenskampeerterrein ‘De Fransche Kamp".

‘De Fransche Kamp' dankt zijn naam aan de duizenden Franse soldaten die
hier gelegerd lagen tijdens de belegering van Naarden in 1672. Ondanks
dat dit oude landgoedbos al sinds 1980 wordt omgevormd tot natuurbos,
is de cultuurhistorie nog goed af te lezen aan de lanenstructuur bij paal 7.

Bij paal 9 zie je dat de natuur het langzaam wint van de landschaps-
architect. De dubbele laan is onderbroken door omgevallen bomen en
boomopslag. Ook bij paal 16 neemt het bos de oude laan over.

De rij stronken met uitlopers bij paal 27 zijn Amerikaanse eiken. In het
lage loof vinden veel vogels en andere dieren een schuilplaats. Aan de

beplanting kan je zien dat het pad ooit kaarsrecht was.

Bij paal 32 bevind je je midden op het erf van

de Kamphoeve, een boerderij die hier tot 1954 Startpunt

heeft gestaan. Parkeerplaats bij
kampeerterrein

Oe bunkers die bij paal 35 uit de grond steken, De Fransche Kamp,

stammen uit de Eerste Wereldoorlog. Ze zijn te bereiken via de

aangelegd als manschapsverblijven, maar Franse Kampweg

nooit in gebruik genomen. te Bussum.




